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Welkom en mededelingen

Ps 3: 2



Ik legde mij en sliep.

Ik wist dat wie mij schiep
voor mijn behoud zou waken.
De morgen is gekeerd

en ik mocht ongedeerd,

dank zij Gods trouw, ontwaken.
Nu is mijn vrees voorbij,

God ondersteunde mij

en blijft mij vergezellen.

Zo treed ik in het perk

hoe dreigend ook en sterk
tienduizenden zich stellen.

Votum en groet

Ps 100

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,

gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’

Treed statig binnen door de poort.

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.



Want God is overstelpend goed,

die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Geloofsbelijdenis

Ps 103: 7

Maar 's Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,

en zijn gerechtigheid de eeuwen door.

Zijn heil omsluit de komende geslachten;

zo volgen zij die zijn verbond betrachten,

van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Gebed

Galaten 5: 22 - 23

De vrucht van de Geest

22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing.

23 Daartegen richt de wet zich niet.

Spreuken 3: 1 -12

De zegen van de godsvrucht

3 1 Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet,

en laat je hart mijn geboden in acht nemen,

2 want lengte van dagen en jaren van leven

en vrede zullen ze voor jou vermeerderen.

3 Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten.
Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart,



4 vind gunst en goed verstand

in de ogen van God en mens.

5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart,

en steun op je eigen inzicht niet.

6 Ken Hem in al je wegen,

dan zal Hij je paden rechtmaken.

7 Wees niet wijs in je eigen ogen:

vrees de HEERE en keer je af van het kwade.

8 Het zal een medicijn zijn voor je navel

en verfrissing voor je beenderen.

9 Vereer de HEERE met je bezit,

met de eerstelingen van heel je opbrengst,

10 dan zullen je schuren gevuld worden met overvioed
en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn.

11 Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet
en heb geen afkeer van Zijn bestraffing.

12 Want de HEERE straft wie Hij liefheeft,

zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is.

Ps 85: 3, 4

Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,

het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;

de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.

De velden deelt Hij van zijn overvloed,

de Here die ons zegent met zijn goed.



Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,

zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Verkondiging

Ps 146a: 1, 2, 4



Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, heft uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.

Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,

ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

Hoe goed is 't hun die bouwen
op Israéls vaste rots,

hun die zich toevertrouwen

de trouwe handen Gods.

Zij hebben 't heil verkregen,
de allerschoonste schat;

God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.

Hij is de Heer, de trouwe,

die niemand onrecht doet.

Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.

Moet iemand onrecht lijden,

de Heer staat aan zijn kant.

Hij doet te allen tijde

aan elk zijn woord gestand.

Dankgebed en voorbeden

LB 885



Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw o Heer,

groot is uw trouw o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw o Heer,

groot is uw trouw o Heer,

ledere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Zegen
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